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WAT U MOET WETEN VOORDAT U GAAT
De wereld van aarde en geest volgens het spiritisme

Hier worden de algemeen aanvaarde inzichten gepresenteerd over onze wereld
en het 'hiernamaals’ (‘thuis') zoals spiritisten die de afgelopen 170 jaar hebben
ontdekt op basis van bewijsmateriaal van automatisch schrift en ander werk
van mediums over de hele wereld.

Alle wezens overleven de dood

1 Alle mensen overleven de fysieke dood, ongeacht hun overtuigingen. Liefde,
onvoorwaardelijke liefde, is de krachtigste kracht in het universum. Het is de
verbinding met onze geliefden in het hiernamaals.

2 Sommige mensen op aarde hebben een veel betere overgang naar het
hiernamaals dan anderen. Hoe meer kennis we hebben over het hiernamaals, hoe
gemakkelijker de overgang. Het helpt ook als je je geest kunt beheersen, positief
kunt denken en je op €én ding tegelijk kunt concentreren.

3 Alle dieren overleven ook de dood. Je kunt verwachten herenigd te worden met
geliefde huisdieren, die meestal door iemand in je omgeving worden verzorgd tot
je aankomt. Als ze niet langer geliefd zijn, keren ze terug naar hun groepsziel.
Ongedomesticeerde dieren blijven in hun eigen sferen bestaan in delen van de
geestenwereld die voor hen zijn gereserveerd met duizenden van allerlei soorten
dieren die op aarde hebben bestaan.

Onmiddellijke gevoelens na de dood

4 Zodra je je lichaam hebt verlaten en het hiernamaals betreedt, ervaar je een
gevoel van enorme lichtheid. Sommige communicatoren vergelijken het met het
uittrekken van een zwaar duikerspak.

5 De gemoedstoestand op het moment van overlijden kan het resultaat ernstig
beinvioeden. In de gebieden die het dichtst bij onze wereld liggen, creéert de
geest de werkelijkheid. Degenen die niets verwachten te vinden, kunnen dus in
een diepe slaap blijven. Sommigen gaan bewust heen en zijn zich volledig bewust
van de dierbaren die de nieuwkomer komen verwelkomen; anderen zijn
bewusteloos en worden naar een speciale rustplaats gebracht. Deze gedachten
zijn meestal geruststellende hallucinaties die voortkomen uit herinneringen aan
thuis. Anderen weten niet dat ze overleden zijn en hebben hulp nodig om verder te
gaan.
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Status na de dood

6 Op het moment van de dood nemen we onze geest met al zijn ervaringen, ons
karakter en ons geesteslichaam mee — dat een duplicaat is van het aardse
lichaam. Het verlaat bij de dood het aardse lichaam en is daarmee verbonden
door een zilveren koord. De dood treedt in wanneer het zilveren koord van het
fysieke lichaam wordt gescheiden. In het hiernamaals zullen het astrale lichaam
en onze omgeving net zo vast zijn als onze wereld ons nu toeschijnt en zeer
helder.

7 Geesten zijn niet naakt, maar gekleed. Astrale kleding wordt gevormd door de
geest, meestal zonder enige bewuste inspanning. Kleding maakt feitelijk deel uit
van het astrale lichaam. De kleding van een geest weerspiegelt automatisch zijn
karakter, omdat deze deel uitmaakt van het totale zelf en omdat het subtiele
lichaam automatisch reageert op zijn gebruikelijke gedachten en gevoelens.

8 Geesten kunnen niet te ver gaan in het astrale. Ze kunnen geen vibratie
betreden of een grens overschrijden waar ze niet klaar voor zijn, tenzij op
uitnodiging van een hoger wezen en begeleid door een hoger wezen. Er is
rechtvaardigheid in waar ze bij de dood terechtkomen. Afhankelijk van hun
karakter worden ze aangetrokken tot de juiste plaats voor hun trillingsniveau. Ze
kunnen alleen verdergaan wanneer ze voldoende veranderd zijn om dat te doen.
Elk niveau is volledig onzichtbaar voor de bewoners van de sferen eronder en
vormt daardoor zijn eigen grens.

9 De pas "doden" zijn volledig zichzelf wanneer ze heengaan. Hun
persoonlijkheden, gewoonten en karakter, ten goede of ten kwade, zijn volledig
intact. Er gebeurt niets wonderbaarliks met hen wanneer ze heengaan. Hun
astrale lichaam is geen herrezen lichaam, maar was altijd aanwezig als het
innerlijke omhulsel van de ziel tijdens hun belichaming in aards vlees. Zodra het
fysieke lichaam sterft, wordt het innerlijke lichaam op natuurlijke wijze het uiterlijke
— zoals de binnenhuid van een slang de buitenhuid wordt zodra hij de oude
afwerpt. Er is niets wonderbaarlijks aan het proces van het overleven van de dood.

10 In het hiernamaals is er geen behoefte om te eten, te drinken of te slapen. Er is

geen nacht, geen regen of slecht weer. In de normale en hogere regionen is alles
licht. Afhankelijk van de sfeer waarin de geest zich bevindt, is het mogelijk om een
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‘lokale omgeving’ te creéren waarin de geest wind, regen, lucht en wolken, etc.
van verschillende groottes en kleuren kan creéren.

Herstel van de fysieke toestand

11 Alle fysieke beperkingen die mensen op aarde hadden, zullen verdwijnen.
Zodra ze zich mentaal hebben aangepast, zullen misvormingen, ziekte, blindheid
of iets anders dat hen op aarde nadelig heeft beinvlioed, niet meer bestaan.

12 Gewone, redelijke mensen ontmoeten hun geliefden - zielsverwanten worden
herenigd. In het hiernamaals kan ons uiterlijk terugvallen tot onze beste leeftijd -
voor veel mensen van begin tot midden twintig.

13 Mensen die al enige tijd ziek zijn, moeten mogelijk geholpen worden om hun
mentale beeld van zichzelf te veranderen en met hun geest een gezond etherisch
lichaam te creéren. Ziekenhuizen bestaan hiervoor.

14 Fysiek gevaar bestaat niet in het astrale. Fysieke ziekte evenmin. Eten is
optioneel en slapen onnodig. De roep van de natuur vindt niet plaats. Geesten
kunnen hun uiterlijke verschijning behouden, maar de innerlijke samenstelling van
hun lichaam doet er niet toe.

15 De oude, afgeleefde of gewonde lichamen die bij hun overlijden achterblijven,
hoeven geesten niet naar het hiernamaals te volgen. Het fysieke been dat door
polio is ingekort, kan snel weer zijn normale omvang krijgen. De beschadigde
hersenen hoeven de geest niet langer te isoleren. Het gerimpelde oude lichaam
kan weer jong zijn in zijn astrale kracht. De geest heeft volledige controle over het
lichaam wanneer de geest zich dat realiseert.

De gemoedstoestand is van belang

16 Sommige mensen raken vast in het rijk dat het dichtst bij de aarde ligt. Omdat
ze zich nog steeds solide voelen, accepteren ze niet dat ze daadwerkelijk
gestorven zijn. Sommigen zijn bang om naar het licht te gaan. Velen raken
mentaal in de war en verdwalen tientallen jaren, zelfs duizenden jaren.

17 Wanneer geesten voor het eerst langskomen, brengen ze vaak enige tijd door
in een zelfgecreéerde herinneringswereld. De dingen waaraan ze denken lijken
eerder levendige realiteiten dan dromen. Ze kunnen een tijdje met deze
zelfgecreéerde hallucinaties leven voordat ze uit hun trance komen. Uiteindelijk of
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snel, afhankelijk van hun gereedheid, laten de meeste zielen deze hallucinaties
achter zich en gaan ze naar de objectief reéle wereld van het hiernamaals.
Wanneer mensen stoppen met het gebruiken van de herinneringen aan hun vorige
leven, kunnen ze leren om bewust materie te creéren en het lichaam te laten
reizen met de snelheid van gedachten, bijvoorbeeld door zich voor te stellen dat je
op elke willekeurige plek ter wereld bent en je bent er onmiddellijk.

18 Het hiernamaals bestaat uit astrale of etherische materie, die grotendeels
kneedbaar is door gedachten en gemakkelijk te manipuleren is. Gebouwen
kunnen snel worden gebouwd door meestermetselaars die weten hoe dit werkt.
De geest heeft een enorme macht in het hiernamaals.

De lagere niveaus

19 Er zijn helse gebieden in het astrale, en grote bevolkingsgroepen hebben daar
hun thuis. Wat soms de Schaduwlanden wordt genoemd, is een uitgestrekte
wereld met vele omstandigheden. De landschappen vari€ren van smerige
stadswijken tot dorre, grijze struikgewas en donkere, levenloze woestijnen. De
levendige helderheid van hogere rijken ontbreekt. In plaats daarvan heerst er een
doffe, deprimerende bewolking. Tijdelik verdwaalde, verwarde of koppig
onberouwvolle zielen bevolken deze gebieden totdat ze uiteindelijk het inzicht
vinden om het langzame herstelproces door middel van verzoening te beginnen.

20 De ergste van deze zielen kunnen er agressief naar streven kwetsbare mensen
op aarde kwaad te doen. Deze agressors kunnen zich verenigen om vooruitgang
en waarheid te weerstaan en te vechten tegen de verspreiding van wat de
mensheid ten goede komt. Andere zielen raken verslaafd aan hun verslavingen en
raken  aardgebonden. Een aardgebonden geest die ooit een
alcoholist/drugsgebruiker was, wordt bijvoorbeeld nog steeds geplaagd door de
hunkering naar alcohol en/of drugs. Dus hangt hij rond in bars en drugsholen op
aarde en "drinkt" hij door andere alcoholisten of drugsgebruikers heen die hij
tijdelijk in zijn macht heeft, waardoor het voor zijn slachtoffer des te moeilijker
wordt om van de verslaving af te komen. Geesten omringen ons, en ze zijn niet
allemaal onze vrienden.

Familie, vrienden en familie
21 Direct na de overgang duiken partners, familieleden, vrienden en voormalige
leraren op, sommigen uit eerdere levens, anderen al lang vergeten, en kunnen

oude vriendschappen hernieuwen. Als twee mensen die door liefde met elkaar
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verbonden zijn op aarde de relatie na de dood willen voortzetten en, grofweg
gezegd, spiritueel gelijken zijn, staat niets hen in de weg. Diepe banden
verdwijnen niet met de dood. Spijt kan optreden wanneer iemand denkt dat hij of
zij te weinig liefde heeft getoond aan zijn of haar kinderen en vrienden.

22 Veel geesten maken deel uit van grote geestenfamilies, of groepszielen die op
hen wachten wanneer ze overlijden. Ze voelen zich alsof ze thuis zijn gekomen
wanneer ze worden ontvangen door de vertrouwde groep. Zielen in een groep
kunnen deel uitmaken van ons. Hun verbinding met ons is dieper en veel
duurzamer dan aardse contacten dat zouden kunnen maken.

Verslavingen hier en daar

23 Degenen die op aarde diep gevangen zitten in zeer sterke verslavingen -
drugs, alcohol, gokken, tabak of overmatig seksueel genot - kunnen op astraal
niveau vastlopen en vertraging oplopen in hun pogingen om hen te bevredigen.
Sommige hallucinogene middelen hebben de potentie om het duplicaat uit het
fysieke lichaam te verheffen. Drugsgebruikers kunnen er zielig uitzien, alsof ze
geen ziel hebben, en zich achter hun ogen leeg voelen. Wanneer ze buiten het
lichaam zijn, proberen andere lagere entiteiten het lichaam van de drugsgebruiker
binnen te dringen - wat tot bezetenheid kan leiden.

De gevolgen van zelfmoord variéren sterk

24 Zelfmoord eindigt niet in een eeuwige hel. Sommigen lijJden er relatief weinig
onder. Er is geen enkele regel die voor alle gevallen geldt. In de meeste
gechannelde literatuur wordt gewaarschuwd tegen zelfmoord. Toch is er voor alle
gevallen verlossing, vooral van geesten die maatschappelijk werk doen.

25 Wat er gebeurt met iemand die zelfmoord pleegt, hangt van een aantal factoren
af. Motivatie is altijd erg belangrijk. Er zal bijvoorbeeld een groot verschil zijn
tussen iemand die zelfmoord pleegt vanwege een onvermijdelijke dood en iemand
die zelfmoord pleegt om verantwoordelijikheden te ontlopen. Degenen die
zelfmoord plegen om problemen en verantwoordelijkheden te ontlopen, zullen hun
problemen en verantwoordelijkheden in het hiernamaals waarschijnlijk vergroten.

Activiteiten na het leven
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26 Je krijgt de kans om je te vermengen met anderen met dezelfde vibratie en je
met hen te verenigen in gezamenlijke inspanningen. Levenslange gewoonten,
zoals breien en tuinieren, kunnen blijven bestaan. Het Hiernamaals is een brede
gemeenschap van alle denkbare soorten mensen, allemaal op de een of andere
manier gebrekkig en onvolledig. Velen zijn niet meer gemotiveerd om zichzelf te
verbeteren dan toen ze nog op aarde waren. Maar velen zijn vastbesloten om
vooruit te komen en doen dat ook. Uiteindelijk zullen ze dat allemaal doen.

27 Je kunt je favoriete interesses blijven nastreven. Je kunt blijven lezen, genieten
van kunst, muziek, concerten bijwonen of sporten. De astrale wereld biedt
mogelijikheden voor elke gezonde interesse of hobby — van wetenschap tot
muziek, theologie, astrale architectuur en huizenbouw. Je zult je meestal in een
huis bevinden, vaak een exacte replica van een favoriet huis uit je leven. Als je
een helder beeld hebt van het huis dat je altijd al wilde hebben, en je hebt het
verdiend, kun je het creéren. Het is een vreugdevolle, eindeloos fascinerende
plek, vol uitdagingen, voor degenen die volwassen genoeg zijn om het te
waarderen.

Lichtfeest van het Hiernamaals

28 Geesten vieren de aanwezigheid van dat Licht in krachtige rituelen met
buitengewoon grootse muziek en lichtshows, beschreven in verbluffende taal.
Muziek lijkt de opperste kunst van het astrale te zijn, en de meeste
communicatoren merken de inspirerende kwaliteit ervan op. Theater dat de
geschiedenis zoals de aarde die begrijpt, naast de geschiedenis plaatst zoals die
zich werkelijk heeft voorgedaan, biedt een bijzonder genot. Soms spelen de
personages, indien beschikbaar, hun rollen zoals ze zich werkelijk op aarde
hebben voorgedaan. We kunnen gerust stellen dat hoe verfijnder iemands
esthetische smaak op aarde is, hoe meer hij of zij zich thuis zal voelen in de
hogere rijken van het astrale.

29 Sommigen beschrijven zichzelf als omringd door een alomvattend,
doordringend Goddelijk Licht, vol begrip en liefde. Zo doordringend is dit Licht dat
het lijkt te leven met een liefdevolle intentie die onmiddellijk gevoeld en direct
ervaren wordt. Dit Licht oordeelt niet over geesten, zoals zij in werkelijkheid over
zichzelf oordelen. Naarmate ze verder komen, komen ze steeds dichter bij het hart
van het Licht. Geesten ontmoeten geen belichaamde persoonlike God in de
astrale wereld.
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Houding is belangrijk

30 Er zijn geen maskers in het astrale. Je kunt voor anderen niet verbergen wie je
bent: de kwaliteit van het licht dat uit je lichaam straalt, vertelt alles. Deze feiten
kunnen in eerste instantie vernederend zijn, maar zetten geesten aan tot een
grotere inspanning om zichzelf te verbeteren.

Spirituele ontwikkeling gaat door

31 Je kunt spirituele lessen leren in het hiernamaals en doorgroeien naar hogere,
nog mooiere sferen. Je krijgt de mogelijkheid om de Hallen van Leer te bezoeken
en spiritueel werk te blijven doen.

32 Uiteindelijk komt er een moment dat je je vibraties moet verhogen door je
spiritualiteit te vergroten om je spiritueel te blijven verfijnen en af te studeren naar
een hoger rijk waar de omstandigheden veel mooier en beter zullen zijn dan die
waarin je je daarvoor bevond. De overgang naar de volgende sfeer gebeurt
geleidelijk en natuurlijk. Je merkt dat je in een diepe slaap valt en ontwaakt op het
volgende niveau.

33 Naarmate geesten zich ontwikkelen in de volgende wereld, werpen ze
uiteindelijk hun astrale lichaam af, net zoals ze hun dichte fysieke lichaam
afwierpen bij de fysieke dood. Vervolgens opereren ze vanuit een spiritueel
lichaam met een lagere dichtheid en een groter vermogen tot vreugde en
bewustzijn. Materie wordt nooit volledig overstegen, hoewel ze een enorme
verfijning ondergaat.

34 In overeenstemming met de Wet van Vooruitgang zullen uiteindelijk, zelfs al
duurt het eeuwen, degenen met lagere vibraties doorstromen naar de hogere
sferen naarmate ze hogere vibraties bereiken.

35 De uiteindelijke toekomst van alle geesten is onvoorstelbaar groots. Woorden
schieten tekort om recht te doen aan zulke schoonheid. Elk bezoek aan hogere
rijken vereist begeleiding door gevorderde geesten. Wanneer "normale" geesten
proberen rijken te beschrijven waarvan ze alleen hebben gehoord, maar die ze
nog nooit hebben gezien, wordt hun taal vaag en niet toereikend — zoals je zou
verwachten.
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Akasha-kronieken

36 Het fenomeen dat bekendstaat als de Akasha- of etherische kronieken bevat
de geschiedenis van alle mensen en plaatsen. In de hogere sferen kun je toegang
krijgen tot de Akasha-kronieken om elke gebeurtenis, uit elke periode van je
bestaan, driedimensionaal te herinneren en te zien. Ze onthullen gedetailleerd het
verleden van alle zielen, maar worden bewaard in een rijk dat verder reikt dan de
nederigere rijken van pas aangekomen zielen.

Verschillende niveaus in het hiernamaals

37 Er zijn verschillende niveaus of "sferen" in het hiernamaals - van de laagste tot
de hoogste vibraties. Na de fysieke dood gaan we naar de sfeer die de vibraties
kan huisvesten die we gedurende ons leven op aarde hebben opgebouwd. Simpel
gezegd zullen de meeste gewone mensen waarschijnlijk naar de "derde" sfeer
gaan - sommigen noemen het het "Zomerland". Hoe hoger de vibraties, hoe beter
de omstandigheden - dit brengt ons naar de hogere sferen. Ons wordt verteld dat
de hogere sferen te mooi zijn om ons zelfs maar voor te stellen. Voor mensen met
zeer, zeer lage vibraties bestaan er zeer ernstige problemen.

38 De hel voor de eeuwigheid en de eeuwige verdoemenis werden door mensen
bedacht om de harten en geesten van onwetenden te manipuleren - ze bestaan
NIET. Hoewel er in het hiernamaals lagere sferen ZIJN die bijzonder duister,
onaangenaam en zelfs afschuwelijk zijn - sommigen noemen ze "hel" - is het daar
eindigen NIET voor de eeuwigheid. Er is altijd hulp beschikbaar voor elke ziel die
bereid is de lessen van vriendelijkheid en onzelfzuchtigheid te leren.

39 Niemand oordeelt over je of veroordeelt je tot de lagere sferen. Je past je aan
de lagere, afschuwelijke sferen ("hel") aan door de lage vibraties (lage spiritualiteit)
die je tijdens je leven op aarde hebt verworven.

40 Degenen die consequent slecht waren, worden bij hun overgang ofwel met rust
gelaten, ofwel ontmoet men anderen met dezelfde zeer lage vibraties en dezelfde
zeer lage spiritualiteit. Ze voelen zich van nature aangetrokken tot de duistere
lagere sferen. Soort zoekt soort in het hiernamaals. Anders dan op het aardse vlak
kunnen degenen met lagere vibraties zich niet vrij mengen met degenen in de
hogere sferen.

41 Geesten in het astrale vlak kunnen Christusachtige wezens ontmoeten,
Wezens van Licht die ver gevorderd zijn, die leraren zijn die vanuit hogere
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werelden afdalen om vooruitgang te inspireren naar rijken van onvergelijkbaar
grotere vreugde en bewustzijn. Deze wezens zijn te ver gevorderd om via een
medium met ons te communiceren. Af en toe gebruiken ze "relays" — minder
ontwikkelde geesten — om hun boodschap aan ons over te brengen.

42 Het hiernamaals begint aan het aardoppervlak en strekt zich naar buiten uit. De
aarde is de kern van het hele wereldsysteem dat de geesten beschrijven. De
geestenwereld begint heel dicht bij de aarde en strekt zich miljoenen kilometers
daarbuiten uit, en omringt je aan alle kanten, zoals de atmosfeer de aardbol
omringt. EIk volk heeft zijn tegenhanger in de geest, die het omringt, in verbinding
met dat deel boven of het dichtst bij zijn aardse verblijfplaats.

43 Hoewel ze herkenbaar zichzelf zijn, is het leven in het hogere astrale — waar
geesten zonder geruststellende hallucinaties vaak verblijven — levendiger en
intenser dan op aarde, niet spookachtiger. Ze beschrijven hun wereld vaak als
echter dan de onze: de onze is een kopie van de hunne, niet andersom. Astrale
wezens hebben minder beperkingen. Ze kunnen telepathisch en met veel grotere
precisie communiceren dan via het omslachtige medium van spraak. Ze kunnen
zich van plaats tot plaats verplaatsen door te willen zijn waar ze zijn, hoewel ze
ook kunnen lopen als ze dat willen. Hun geest is scherper, hun emoties, zowel
positief als negatief, intenser gevoeld. Ze zien en horen zoals voorheen, maar op
een veel grotere en intensere manier.

44 Het soort leven dat we in het hiernamaals kunnen leiden - de schoonheid,
vrede, het licht en de liefde die de meeste fatsoenlijke mensen te wachten staan -
is onvoorstelbaar.

Aardse incarnaties zijn moeilijk

45 Veel geesten hadden ambitieuze plannen voor zelfverbetering voordat ze in het
vlees afdaalden, maar de dichtheid van de aardmaterie, inclusief hun eigen dichte
hersenen, deed hen vergeten waarvoor ze gekomen waren. Onderworpen aan
materi€éle concepten raakten ze de weg kwijt. Ze stierven om vervolgens tot hun
teleurstelling te ontdekken dat ze het doel dat ze zichzelf hadden gesteld,
grotendeels niet hadden bereikt. Niettemin, zoals we hierboven zagen, hechten
geesten veel waarde aan hun tijd op aarde, vaak vanwege de lessen die ze uit
hun fouten hebben geleerd!

46 Geesten hebben veel respect voor de tijd die ze op aarde doorbrengen. Men
zegt: "Jouw wereld is de moeilijkste leerschool van jouw reeks ervaringen. Prijzen
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die je hier wint, win je voor de eeuwigheid. Juist de dichtheid van de materie
waarin je werkt, maakt het overwinnen ervan tot een prachtige overwinning.
Ervaring op jouw planeet is een unieke kans en een voorrecht. Haal het beste uit
elke kans. Een inspannend leven op aarde is van onschatbare waarde."

47 Geesten komen naar de moeilijke omgeving van de aarde omdat ze willen
groeien in wijsheid, liefde en kracht. De enige manier om het beste in een ziel naar
boven te halen, is door die uit te dagen, net zoals een goede leraar leerlingen
uitdaagt. Uiteindelijk zullen we uitgroeien tot een bijna goddelijke gestalte.
Zielsopbouw, of karakterontwikkeling, is de kern van ons verblijf, zowel op aarde
als daarbuiten. Het gebruik van onze vrije wil is absoluut cruciaal voor onze
vooruitgang op alle niveaus.

48 Je komt niet op deze wereld om een droomloop te maken - zonder pijn, lijden,
zonder problemen. Hoe gevarieerder je ervaring, hoe meer je leert van vele
fouten, hoe waardevoller je leven.

Effectief gebed

49 We hebben de vrijheid om de machtige beschermers uit het hiernamaals in te
schakelen om ons te helpen met onze dagelijkse problemen, maar zij zullen geen
beslissingen voor ons nemen.

50 Gebeden voor geesten zijn vaak effectief en worden zeer gewaardeerd. Als ze
door hun aardse vrienden en familie worden vergeten, kunnen geesten zich
eenzaam voelen. Zulke aandacht verheugt geestenvrienden, maar velen krijgen
nooit aandacht. Gebed kan een grote bron van troost zijn en kan gekwelde
geesten aanmoedigen hun houding te heroverwegen en mogelijk hun verdriet te
verkorten.

Vrije wil en verantwoordelijkheid

51 Eigen verantwoordelijkheid - uiteindelijk bent u zelf verantwoordelijk voor alle
daden en omissies tijdens uw tijd op het aardse viak.

Groei van karakter
52 Menselijke dilemma's spelen zich net zo goed af in het astrale als op aarde.

Vermoorde Joden kunnen geboeid raken door haat jegens nazi-vervolgers;
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personen kunnen begeerd worden door meer dan één overleden vrouw.
Probleemoplossing is net zo noodzakelijk in het astrale als op aarde.

Onmiddellijke gevoelens na de dood

53 De trage trillingen van de aarde beperken ons vermogen om de aanwezigheid
van de geest, inclusief het Goddelijke, te voelen. Een versnelde trilling, zoals we
die aantreffen in het hiernamaals, of wat we het astrale zullen noemen, verhoogt
iemands gevoeligheid voor de geest aanzienlijk. Het Goddelijke is niet dichter bij
de astrale wereld dan bij de onze, maar geesten kunnen het Goddelijke zuiverder
waarnemen of aanvoelen.

54 Het stervensproces is zo natuurlijk dat veel zielen zich in eerste instantie niet
realiseren dat ze gestorven zijn. Dat komt doordat het verschil in uiterlijk tussen
het fysieke en het astrale lichaam relatief klein is; zo ook het verschil tussen het
nabije aardse vlak dat ze zijn binnengegaan en het oude dat ze hebben
achtergelaten.

Onsterfelijkheid is echt

Materialisten en anderen maken zich teveel zorgen over hun laatste tien of twintig
jaar op aarde en denken niet eens na over wat er de komende tien, twintigduizend
jaar, vijftigduizend jaar ... en zelfs nog veel langer met hen gaat gebeuren.

Het belang van maatschappelijk werk

56 Als je maar één persoon zou helpen de ware kennis te verkrijgen, zou je je
bestaan op aarde hebben gerechtvaardigd — Zilverberk.

57 Je kunt degenen die overgaan en/of anderen die minder goed geinformeerd
zijn helpen. Je kunt reddingswerk doen - degenen informeren die verdwaald zijn in
de duistere rijken en die in aanmerking komen om in de volgende sfeer van het
licht te komen om ernaartoe te komen. Je kunt creatief zijn in hoe je je tijd
besteedt.

58 Kinderen van alle leeftijden worden opgevoed in het hiernamaals. Ze worden
niet op magische wijze tot volwassenen getransformeerd, alleen omdat ze
vroegtijdig sterven. Een van de nobelste beroepen in het astrale is het verzorgen
en opvoeden van geestenwezen. Talrijke geesten houden zich bezig met deze
bevredigende vorm van werk. Bovendien weten talrijke geesten niet dat ze
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gestorven zijn en hebben ze begeleiding nodig om hun denken te corrigeren en
vooruit te helpen.

59 Dit thema van eenheid wordt benadrukt. Het fysieke lichaam, dat de
ontwikkeling van individualiteit mogelijk maakt, de vorming van mentale
gewoonten faciliteert en de ontwikkeling van initiatief stimuleert, heeft de neiging
het feit te verhullen dat we in wezen leden van elkaar zijn. Wanneer het aardse
leven eindigt en het lichaam wordt afgestoten, wordt dit feit overduidelijk tijdens de
levensevaluatie.

Overstap naar en van het hiernamaals

60 Er kleven bepaalde gevaren aan het communiceren met entiteiten uit het
hiernamaals, omdat ze soms gedachten en ideeén in onze geest kunnen brengen.
Lagere, ondeugende entiteiten kunnen negatieve gedachten en ideeén in ons
opwekken, terwijl de positieve, meer verlichte entiteiten ons helpen met positieve
gedachten en ideeén. Veel wordt overgelaten aan de uitoefening van de vrije wil.

61 In het hiernamaals vindt communicatie plaats via telepathie. Communicatie van
en naar het aardse vlak met mensen in het hiernamaals kan (en wordt) via
telepathie gedaan.

62 Geliefden uit het hiernamaals, zowel recent aangekomenen als anderen,
hebben de macht om dierbaren die nog op aarde leven te bezoeken en sommigen
van hen kunnen zelfs hun "gidsen" worden.

63 Veel astrale bewoners hebben een levendige interesse in de gebeurtenissen
op aarde en verlangen ernaar deze te helpen vooruitgaan. Zij beweren dat veel, of
zelfs de meeste, van de meest briljante prestaties op aarde werden geinspireerd
door geesten die hun ideeén telepathisch projecteerden.

64 Onlangs aangekomen dierbaren, meestal binnen drie maanden op aarde - de
overgangsperiode - mogen visueel - via dromen, verschijningen en andere
middelen - bewijs overbrengen dat ze nog in leven zijn. Velen kiezen ervoor om
hun eigen begrafenis bij te wonen.

65 Geesten vergeten hun dierbaren op aarde niet, die ze vaak proberen te helpen
met wat we omgekeerd gebed zouden kunnen noemen, of door persoonlijke
bezoeken. Sommige geesten vinden het prettig om ongezien naast hun dierbaren
op aarde te zitten, die ze missen, net zoals wij elkaar soms missen. Anderen
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proberen via mediums met dierbaren op aarde te communiceren. Hun motief is
vaak om de dierbaren ervan te overtuigen dat ze in de geest nog in leven zijn.

Karma is echt

66 Energie - positief of negatief - is een "boemerang". Wanneer je goede energie
naar iemand uitstraalt, komt die goede energie vroeg of laat terug. Als je negatieve
energie uitstraalt door oneerlijk te zijn tegen iemand, of door te bedriegen, liegen,
lastig te vallen, in diskrediet te brengen of iemand kwaad te doen, zal die
negatieve energie onvermijdelijk bij je terugkeren. "Wat je zaait, zul je oogsten" -
de Wet van Oorzaak en Gevolg - is de erkende universele spirituele wet. Karma
betekent dat je er niet mee wegkomt. Alle negatieve daden jegens anderen
moeten worden ervaren met het oog op voortdurende spirituele verfijning.

67 Kort na de overgang zul je een levensevaluatie ervaren. In je levensevaluatie
ervaar je al je gedachten, woorden en daden en hoe ze anderen hebben
beinvloed. Niemand oordeelt over je. Je beoordeelt jezelf door te kijken naar de
daden in je leven en de effecten ervan op anderen. Je zult NIET worden
verontschuldigd voor je slechte gedrag door te beweren dat je slechts bevelen
opvolgde.

68 De universele wetten zijn van kracht, of je je er nu van bewust bent of niet. Op
aarde kan ieder van jullie bedrogen, belasterd of onterecht lastiggevallen worden,
maar er zal gerechtigheid geschieden - misschien niet op aarde, maar zeker in de
wereld die komen gaat. Wreedheid - mentaal of fysiek - tegen mensen of dieren is
zeer karmisch en nooit gerechtvaardigd.

69 De meeste geesten spreken over een soort oordeel. Niemand anders zou zo'n
rechtvaardige rechter kunnen zijn als wijzelf wanneer we de waarheid onder ogen
zien. Voor sommigen is het een vreselik moment en voor anderen prachtig. Aan
jou is het oordeel. Je neemt je eigen beslissingen en neemt de eer voor je
egoisme en onbaatzuchtigheid. Jij bent de beschuldigde, de rechter en de jury. Er
zit geen inquisiteur op een troon.

70 Egoisme is een van de grootste overtredingen tegen spiritualiteit en is zeer
karmisch. Machtsmisbruik en systematische intimidatie van anderen zijn twee van
de meest karmische daden. Afschuwelijk karma wacht degenen die de taak
hadden de maatschappij te beschermen, maar zelf opzettelijk hun macht
misbruikten.
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71 Degenen die anderen consequent hebben misbruikt en lastiggevallen, zullen
hun slachtoffers in het hiernamaals onder ogen moeten komen om vergeving te
vragen. De overtreders zullen zich moeten verontschuldigen en vergeving moeten
vragen aan de slachtoffers voordat ze enige vooruitgang mogen boeken. Als
dergelijke slachtoffers niet gevonden kunnen worden, moet er verzoening
plaatsvinden door maatschappelijk werk.

72 Omdat de ervaring wordt versterkt, worden zowel pijn als plezier intenser, en
soms is de pijn acuut. Het komt voort uit een ontwaakt besef van alle pijn die
anderen wordt aangedaan door iemands wrede of ongevoelige daden of woorden,
die nu in iemands eigen persoon worden ervaren. Geesten sporen ons keer op
keer aan om vergeving te zoeken en aan te bieden vd6r onze dood, en niet te
wachten tot erna.

73 Miljoenen andere bewoonde planeten onthulden een goddelijk plan dat sterk
lijkt op dat op aarde. Morele strijd en spirituele ontwikkeling onder deze bewoners
vinden daardoor plaats. Het goddelijk plan is consistent in het hele universum.

Verlossing door verzoening

74 Hulpgeesten doen maatschappelijk werk om zielen in de Schaduwlanden te
helpen. Inwoners kunnen zichzelf bevrijden als ze bereid zijn nederig hun fouten
en misdaden onder ogen te zien en er berouw voor te tonen. Sommigen doen dat
eerder; en uiteindelijk zullen ze allemaal berouw tonen en boete doen. Maar velen
spotten met hun zogenaamde helpers en lijken hun saaie of chaotische leven te
verkiezen boven de uitdagingen van hogere werelden.

75 Geen enkele geest is voor eeuwig veroordeeld tot de duistere regionen. Onze
vrije wil wordt niet verstoord. Via hogere geesten proberen maatschappelijk
werkers de achterblijvers uit hun zelfopgelegde ballingschap te leiden. Veel
geesten geven de voorkeur aan hun gedempte wereld boven de hogere, met Licht
gevulde werelden waarvoor ze geschapen zijn en die ze ooit zullen betreden.

76 Vooruitgang in het hiernamaals bestaat uit drie onderdelen: het erkennen van
karakterfouten, dienstbaarheid aan anderen, of maatschappelijk werk, en het
verlangen naar hogere staten. Dienstbaarheid aan anderen vereist inspanning,
werk en opoffering. Nergens beschrijven de geesten een godheid die van ons
verlangt dat we hem met onze gebeden vleien of verheerlijken. Dat is niet de
manier om vooruitgang te boeken.
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Reincarnatie

77 Niet iedereen hoeft te reincarneren. ledereen maakt zijn eigen keuze. Je kunt
ervoor kiezen om niet terug te keren, en velen doen dat ook, nadat ze een zekere
spirituele ontwikkeling hebben bereikt. Maar het fysieke vlak is een school voor
leren en ontwikkeling, en daarom verlangen de meeste zielen ernaar om terug te
keren voor een reeks incarnaties.

78 Hoewel het niet door iedereen wordt geaccepteerd, gebeurt het desalniettemin
op talloze manieren, waaronder alle levenssferen op aarde. Reincarnatie is een
feit en omvat elementalen, geesten, feeén, gnomen en alle wezens. De meeste
moderne verslagen die ons vanuit de Andere Wereld bereiken, vermelden het.
Velen beschouwen het als essentieel. Feit is dat mensen spiritueel sneller groeien
tijdens hun incarnatie, omdat de geincarneerde energie dichter is en fysieke
levens grote uitdagingen kennen. Een terugkeer naar de aarde zou kunnen lijken
op de ervaring van een student die na de zomervakantie aan een nieuw trimester
begint — niet altijd een vooruitzicht om naar uit te kijken; maar het gebrek aan
uitdagingen in het hiernamaals betekent een langzame groei van de geest en de
meesten willen de zaken versnellen.

Religies hebben het mis

79 Atheisten, agnosten en anderen worden mogelijk niet belemmerd om naar de
hogere sferen over te gaan - wat ze tijdens hun leven hebben gedaan en de
motivatie daarvoor zullen belangrijk zijn, niet waar ze in geloofden.

80 Bekering op het sterfbed? Hogere Bronnen hebben ons herhaaldelijk laten
weten dat onze vibraties direct na onze dood niet veranderen - zelfs niet als
iemand kort voor de dood berouw toont. We nemen de opgebouwde vibraties
(spiritualiteit) die we gedurende ons hele leven op aarde hebben gewonnen of
verloren, met ons mee. De doop als berouw is absoluut zinloos als manier om
direct na de dood "een betere deal" te krijgen.

81 Veel geesten blijven de door mensen gemaakte vormen van religie die ze op
aarde beoefenden observeren totdat ze een diepere, vollere spiritualiteit
ontdekken, gezuiverd van elk spoor van betekenisloze geloofsovertuiging,
doctrines en dogmas.

82 Niemand wordt "gered" door geloof in Jezus als Heer en Redder, zoals het
protestantse christendom leert, en bekeringen op het sterfbed hebben geen
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invioed op de kwaliteit van het leven in de toekomstige wereld. Niemand is
verdoemd omdat hij in de Drie-eenheid gelooft, ondanks de waarschuwingen van
de islam. Alleen karakter telt, niet geloof. Goede atheisten worden niet benadeeld,
hoewel het onwaarschijnlijk is dat ze atheist zullen blijven als ze eenmaal
overgaan! Correcte geloofsovertuigingen zijn nuttig voor zover ze een goed leven
aanmoedigen. En dat doen ze vaak ook. Maar ze bepalen niet iemands plaats in
het hiernamaals. Geesten zijn het hierover unaniem eens.

83 Het niet deelnemen aan religieuze rituelen, zoals de doop en biecht, en het niet
geloven in geloofsbelijdenissen en dogma's, belemmert niemand om een hogere
spiritualiteit en de hogere sferen van het hiernamaals te bereiken.

84 Onze huidige ideeén over hemel en hel zijn illusoir. De hel is hels, jazeker,
maar het is geen plek van fysieke pijn, noch is het eeuwigdurend, noch is het een
plek waar geen hulp is. En de hemel is niet één plek, maar een spectrum aan
werelden, dat zich uitstrekt van de nederige vreugden van pas aangekomen zielen
tot sferen van onvoorstelbare gelukzaligheid en perfectie voor zielen die veel
verder gevorderd zijn. Het hiernamaals is geen fantastische visie op oneindigheid
waar zielen opgesloten zitten in poses van permanente verrukking, starend naar
het aangezicht van God. En niemand zweeft op een wolk terwijl hij harp speelt.
Het is eerder een plek met landschappen, zeeén, huizen en steden die doen
denken aan onze eigen wereld. Het is een objectief reéle materiéle wereld, maar
gemaakt van materie die veel sneller trilt dan onze aardse zintuigen kunnen
waarnemen. Er zijn tuinen, universiteiten, bibliotheken en hospices voor de pas
overledenen - maar geen fabrieken, brandweerkazernes, vuilstortplaatsen of
schoorstenen.

85 Geestenrijken variéren van cultuur tot cultuur. We moeten niet verwachten dat
het hiernamaals van de Turken, Hindoes of Eskimo's er hetzelfde uitziet als dat
van de Maori's. Evenmin moeten we verwachten dat soennitische en sjiitische
moslims comfortabel naast elkaar leven in dezelfde sector van het hiernamaals —
of Han-Chinese ondernemers en Tibetaanse boeren. Fysiek geweld is niet
mogelijk in het hiernamaals, maar oude gewoonten van wederzijds wantrouwen en
vijandigheid verdwijnen niet zomaar omdat we sterven. Vooruitgang kost tijd,
zowel hier als daar.

86 Er zijn geen rigide geloofsbelijdenissen of magische overtuigingen die zielen

moeten accepteren. Of je nu baptist of katholiek bent, mormoon of hindoe,
boeddhist of moslim, of anglicaan; het doet er niet toe. Veel van de favoriete
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religieuze dogma's van de aarde kloppen sowieso niet, en hoe eerder ze vergeten
worden, hoe beter. Ervaringen in het hiernamaals zullen vanzelfsprekend een
meer verlichte reeks overtuigingen genereren die beter weerspiegelen hoe de
dingen werkelijk zijn dan welke aardse theologie dan ook.

87 Er bestaat niet zoiets als een hemel "boven in de lucht" of een hel "beneden":
de locatie van het hiernamaals verandert niet ten opzichte van het aardse vlak.
Net zoals er verschillende radiofrequenties in dezelfde ruimte zijn, doordringen
verschillende werelden of "sferen" of "vlakken" elkaar — van de hoogste tot de
laagste trillingen.

Spirituele gidsen

88 Geesten zeggen dat we allemaal een geest als beschermer en gids hebben en
dat we er verstandig aan doen om hulp te zoeken. Het helpen van een specifieke
aardbewoner is een veelvoorkomende opdracht — een manier van onbaatzuchtige
dienstbaarheid — voor geesten. We zijn vrij om hun hulp te vragen, hoewel hun
macht strikt beperkt is. Ze hebben geen macht om te sturen, maar kunnen wel
begeleiden, helpen, troosten en ondersteunen wanneer daarom wordt gevraagd.

De tijd is anders

89 Er is duur, maar niets is te vergelijken met de kloktijd met zijn schema's en
deadlines. Om degenen onder ons die geneigd zijn het hiernamaals als tijdloos te
beschouwen (zoals velen van ons geleerd hebben) te demystificeren, moeten we
beseffen dat tijd niets anders is dan opeenvolging, en dat zolang verleden en
toekomst bestaan, er tijd is. Tijdens meditatie kun je een stille plek vinden waar
alles in harmonie lijkt te bestaan; maar zodra je probeert dingen afzonderlijk te
bekijken, keert de opeenvolging terug. Gebeurtenissen in het hiernamaals zijn
opeenvolgend, dus er is tijd.
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Bronnen (in het Engels) -

https://whitecrowbooks.com/staffordbetty/entry/
en
https://victorzammit.com/articles/whatmustyouknow.htmi
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